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Europeanen willen een Europese Unie die weet hoe ze haar burgers 

moet beschermen tegen problemen als gevolg van de schuivende 

machtsverhoudingen in de wereld. Een Europa dat een waarachtige 

gemeenschap vormt en zich niet uit elkaar laat spelen door nationale of nationalistische 

belangen. Een Europese Unie die zich concentreert op de zorg voor een handvol 

gemeenschappelijke belangen, die de soevereiniteit en de culturele identiteit van de lidstaten 

bewaakt en bewaart en zich niet bemoeit met alles wat de lidstaten beter zelf kunnen doen.   

 

 

De realiteit is anders. De Europese Unie is niet opgewassen tegen de 

oprukkende nationale sentimenten die de eenheid van de Unie 

bedreigen. Sentimenten die worden gevoed doordat de soevereiniteit 

van lidstaten onvoldoende wordt gerespecteerd. Zij is niet bestand tegen de druk van de 

schuivende machtsverhoudingen in de wereld. Haar welvaart wordt aangetast onder de 

anarchie van handelsoorlogen. Zij heeft geen vat op autocraten – van binnen en buiten de EU - 

die met verdeel en heers de liberale democratie van Europa bespotten. Problemen als terreur, 

vluchten voor oorlogen en rampen, bancaire crises en klimaatopwarming wachten vergeefs op 

een gemeenschappelijke Europese aanpak.  

 

Hoe komt dat? Het antwoord is eenvoudig: de Europese Unie zit verkeerd in elkaar. Ze heeft 

een verkeerde motor. De officiële term is: Intergouvernementeel besturen. Dat heeft vanaf 1951 

een aantal jaren goed gewerkt, maar door de komst van steeds meer lidstaten en het 

toenemende aantal externe problemen die tot interne conflicten leiden is het nu aan het einde 

van zijn politieke levenscyclus gekomen. Dat komt omdat zijn basis - het Verdrag van Lissabon - 

vol systeemfouten zit. Die fundering is te zwak en vereist voortdurend reparaties. Maar dat lukt 

niet. Systeemfouten hebben twee eigenschappen: ze doen het systeem vroeg of laat 

imploderen of exploderen. En elke poging tot reparatie maakt het alleen maar erger.  

 

 

Dat Verdrag als de motor van de EU is niet langer in staat om eenheid, 

verbondenheid en samenwerking te realiseren. Wij zijn toe aan een 

nieuw besturingssysteem om de eeuwenoude behoefte aan een 

verenigd Europa te garanderen. De enige staatsvorm die de bovenstaande wens kan vervullen 

is een Federatie. En die moet haar basis vinden in een Constitutie. Net zoals dat aan het einde 

van de 18e eeuw gebeurde in Amerika. Dat werd op die manier het machtigste land, houdt 50 

soevereine staten bijeen en heeft model gestaan voor andere federaties die samen al 40% van 

de wereldbevolking huisvesten. In plaats van Europa te federaliseren voerden Europese 

politieke leiders ruim 200 jaar oorlogen. Tientallen pogingen tot federalisering mislukten. Maar 

één poging is nooit geprobeerd: neem als best practice het succes van de Conventie van 

Philadelphia (1787) – de geboorteakte van de Amerikaanse Federatie. Dat is de uitdaging. En 

die gaan we nu in Nederland aan door het organiseren van een Conventie van Burgers voor 
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een Federaal Europa. Die Conventie maakt een Federale Constitutie voor Europa en legt het 

ontwerp daarvan voor het aan volk van Europa. Net zoals de Conventie van Philadelphia dat 

deed in 1787. Dan worden we verlost van dit beeld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dysfunctionele motor vervangen door een nieuwe is niet iets wat 

je zomaar doet. Behalve als je beseft dat hij al draait sinds 1951 met de 

komst van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Zou het 

geen tijd worden om de Europese Unie te voorzien van een manier van besturen die een 

antwoord biedt aan de gigantische problemen waar de Unie zich voor gesteld ziet? Die 

uitdaging roep natuurlijk nogal wat vragen op. Om er een paar te noemen: 

• Moet dan nou echt, dat verruilen van dat besturingssysteem? 

• Wat worden we daar beter en gelukkiger van? 

• Hoe maak je dan een Constitutie voor een Federaal Europa? 

• Wie moet dat hele veranderingsproces leiden? 

• Worden we dan sterker dan de Verenigde Staten, Rusland en China? 

• Hoe vermijd je dat het een superstaat wordt die de deelnemende landen opslokt? 

 

 

Die vragen – en andere - willen we graag beantwoorden in een 

huiskamergesprek met een kleine kring van mensen die ons initiatief 

moreel en mogelijk financieel zouden willen steunen. Als u daar graag 

bij zou willen zijn bent u bij dezen uitgenodigd. Het is informeel, gericht op het verwerven van 

steun van mensen die zich in een rol als ambassadeur willen inzetten voor een vernieuwd 

Europa. Een Europa waar we weer trots op kunnen zijn. 

 

Als u eerst meer informatie wilt ontvangen dan sturen we graag per email een boekje van 

ongeveer 30 pagina’s dat voor de organisatie van de Conventie is ontworpen. Inclusief de 

financiële opzet daarvan. Daarnaast kunt u alvast op de website https://samenwereld.nl/federal-

europe alles vinden wat u zou willen weten over de zwakte van het huidige Europa en de kracht 

van een federaal Europa. 

 

Contact gaat voorlopig via leoklinkers@me.com. Of 06-20.08.35.86. In onze reactie vermelden 

we op welke dag en waar een huiskamergesprek plaatsvindt. Het is tijd om Europeanen weer 

trots op Europa te laten zijn: “Europe will be a Federation, or will not be”. 
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U ziet een dansende dame als watermerk. Dat is Europa. In de Griekse 

mythologie was Europa een jonge Prinses. Oppergod Zeus had – 

zittend op zijn troon op de berg Olympus – een oogje op haar laten 

vallen toen ze met haar vriendinnen danste op het strand. Hij wandelde de berg af, veranderde 

zichzelf in een witte stier om te voorkomen dat zijn vrouw Hera in de gaten had wat hij van plan 

was, verleidde Europa om op zijn rug te klauteren, zwom naar Kreta - voor een God geen 

probleem – nam weer zijn eigen gedaante aan en had met Europa een boel plezier. Wordt het 

niet tijd om de Grieken weer te laten genieten van Europa? 
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